
Een CDA-gezicht uit Heiloo. 

Het is – zeker momenteel – goed om de komende maanden van een aantal ‘bekende’ CDA-

ers uit Heiloo te vernemen waarom en hoe zij zich als CDA-er hebben ingezet voor Heiloo. In 

de komende interview-estafette ben ik vandaag te gast bij Hanny Kaan. 

 

Wie bent u en hoelang woont u al in Heiloo? 

Ik ben in 1973 samen met mijn man Jaap in Heiloo komen wonen. We hebben vier zonen en 

inmiddels negen kleinkinderen mogen krijgen. Jaap is helaas drie jaar geleden overleden. 

Oorspronkelijk kom ik niet uit Heiloo maar uit Anna Paulowna, waar mijn vader bij de 

Rijkspolitie werkte. Hij was jarenlang betrokken bij de Katholieke Volks Partij KVP, welke in 

1980 in het CDA is opgegaan. Zelf was ik echter lange tijd niet bijzonder geïnteresseerd in 

politiek. Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs en heb o.a. op de Springschans les 

gegeven. Op mijn 55e heb ik mijn Bachelor-diploma Theologie gehaald. Daarnaast deed en 

doe ik allerlei vrijwilligerswerk in Heiloo, o.a. voor de parochie. Misschien daarom ben ik  in 

2010 door Pieter Postma, toenmalig voorzitter van het CDA Heiloo, gevraagd om mij als 

kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst te laten zetten. Ik ben toen pas lid 

geworden van het CDA. 

Waarom voelt u zich betrokken bij het CDA en het CDA-Heiloo in het bijzonder? 

De CDA-slogan “Er zijn voor elkaar” sprak en spreekt mij  nog steeds aan.  Er voor elkaar zijn 

was ook de motivatie voor mijn eerdere vrijwilligerswerk. Daarnaast voel ik mij – 

waarschijnlijk mede door mijn opvoeding – thuis bij een christelijke partij.  

Hoe heeft u tot op heden aan die betrokkenheid invulling kunnen gegeven? 

Ik heb in de periode 2010 – 2018 voor het CDA zitting gehad in de gemeenteraad. Vanwege 

mijn kennis en ervaring heb ik mij vooral bezig gehouden met onderwerpen in de sociaal-

maatschappelijke sfeer. Ondanks bestaande sociale problemen als woningnood voor 

jongeren en eenzaamheid bij ouderen hebben we in Heiloo gelukkig veel problemen kunnen 

aanpakken. 

Waarom is het voor de inwoners van Heiloo van belang dat het CDA-Heiloo ook in 2022 ruim 

in de gemeenteraad vertegenwoordigd is? 



Gelukkig zijn er in Heiloo meerdere goede partijen met bevlogen mensen, maar de mensen 

van het CDA Heiloo hebben de afgelopen jaren laten zien dat dat ze niet alleen een mooi 

programma kunnen schrijven, maar ook daadwerkelijk betrokken en zichtbaar willen zijn 

voor de mensen in Heiloo. Zichtbaar zijn is erg belangrijk. Zelf heb ik in de gemeenteraadtijd 

altijd genoten  om aanwezig te zijn bij diverse festiviteiten. Daarbij komt dat de CDA-fractie 

een betrokken groep mensen is die de klus ‘samen en zonder gedoe’ tot een goed einde 

willen brengen.  

Heeft u voor het CDA-Heiloo nog tips voor de komende gemeenteraads-campagne?  

Organiseer een goede thema-avond, waarbij het onderwerp ook voor niet CDA-ers de 

moeite waard is.  Geef zo mogelijk ook extra aandacht aan jongeren, die het met name als 

woningzoekenden erg moeilijk hebben.  

Bedankt voor het interview Hanny, en veel succes bij al je vrijwilligerswerk! 

 


